12.0M TE ZINGEN

Zing met elkaar Als een

herder is de Heer uit de
Samenleesbijbel. Je vindt het lied op
debijbel.nl/bijbelbasics. Of zing met
elkaar De Heer is mijn herder (Marcel
Zimmer).

1X.0M TE DOEN

4-8 jaar
Een herdersstaf

God zorgt voor ons, zoals een herder

voor zijn schapen zorgt. Een herder

heeft vaak een herdersstaf bij zich om

zijn schapen te leiden. De kinderen
maken een herdersstaf en versieren
hem met beelden uit Psalm 23.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- een dunne boomtak (op
wandelstokhoogte)

- het werkblad

En verder:
- wol of katoen in allerlei kleuren
- repen stof of lintjes
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- scharen

- potloden en stiften
- lijm

- een perforator

Aan de slag:

- De kinderen maken de stok vrij van
zijtakken.

- De kinderen omwikkelen de stok met
verschillende kleuren wol, katoen, lint
of repen.

- De kinderen kleuren de schapencirkels,
vouwen ze om en plakken ze aan elkaar
met lijm.

- Maak met de perforator een gaatje
door de schapencirkels.

- De kinderen knopen, eventueel met
hulp, de schaapjes vast aan een
touwtje en hangen ze aan de staf.
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6-8 jaar

Mobile van Psalm 23

David maakt een lied. Een lied
over God. God zorgt goed voor
hem. Zoals een herder zorgt
voor zijn schapen, zo zorgt God
voor ons. De kinderen maken
van deze psalm een mobile die
ze op kunnen hangen.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- het werkblad met de herder
en de handlettering

- het werkblad met schaapjes
en beelden uit de psalm

En verder:

- viltstiften en kleurpotloden
- scharen

- lijm

- zes draadjes wol of touw

- een perforator

Aan de slag:

- De kinderen kleuren het
werkblad met de herder en de
handlettering.

- De kinderen knippen het
werkblad uit.

- De kinderen vouwen met
hulp van de vouwlijn het
werkblad dubbel, zodat beide
tekeningen aan de buitenkant
komen en plakken ze aan
elkaar met lijm.

- De kinderen kleuren de
schapencirkels, vouwen ze om
en plakken ze aan elkaar met
lijm.

- Maak met de perforator een
gaatje.

- De kinderen knopen,
eventueel met hulp, de
schaapjes vast aan een touwtje
en hangen ze aan de mobile.

Bouwstenen



8-12 jaar

God is bij ons

God is bij ons. Altijd. Niet alleen bij
de leuke dingen, maar juist ook in
de moeilijke momenten wil God bij
ons zijn.

De kinderen maken hier een
schilderij van.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- het werkblad met de herdersstaf

En verder:

- wasco

- waterverf
- penselen

De kinderen kunnen

De bouwstenen van de zondag
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Aan de slag:

- De kinderen krijgen
het werkblad met een
herdersstaf.

- Boven de staf tekenen de
kinderen met wasco een leuke
gebeurtenis die ze hebben
meegemaakt.

- Onder de staf tekenen de
kinderen met wasco iets moeilijks
dat ze hebben meegemaakt of iets
waar ze bang voor zijn.

- De kinderen vullen de witte
plekken op hun tekening op met
waterverf.

- Daar waar wasco zit, zal de
waterverf niet blijven plakken.

- | ook met witte wasco v
kleuren. Doordat de ecoline
niet blijft pakken op de
wasco wordt juist de
witte wasco goed

zichtbaar. y

8-12 jaar

3van 23

Psalm 23 is een heel bekende psalm
waar steeds weer nieuwe teksten en
muziek op worden gemaakt.

De kinderen luisteren naar drie
bewerkingen van Psalm 23 en
proberen in deze opdracht bij te

houden hoe vaak een woord uit deze

psalm terugkomt.

Wat heb je nodig?
Per kind:

- een papier

- eenpen

En verder:

- Drie liederen over Psalm 23 om
te laten horen. Voorbeelden zijn:
Mijn herder (Sela); God is mijn
herder, die mij leidt (Opwekking
790); Als een herder is de Heer
(Samenleesbijbel); De Heer is
mijn herder (Psalmen voor nu); De
Heer is mijn herder (Gezang 14);
enzovoort.

Aan de slag:

- De kinderen krijgen ieder een
papiertje en een pen.

- Geef de kinderen vier woorden uit
Psalm 23, bijvoorbeeld: herder, dal,
bang, kracht.

- De woorden die je kiest, moeten
meerdere keren voorkomen in de
drie liederen die je laat horen.

- De kinderen schrijven de vier
woorden onder elkaar.

- Ze luisteren naar het eerste lied.
De kinderen turven hoe vaak de
opgeschreven woorden in het lied
voorkomen.

- De kinderen luisteren ook naar de
twee andere liederen en turven het
aantal woorden.

- Wie van de kinderen heeft de juiste
aantal woorden geturfd?

- Welk lied vonden de kinderen het
mooist? Waarom?
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Werkblad (8-12 jaar)
De Heer is mijn herder
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GOD IS Bl ONS /

God is bij ons. Altijd. . - -

Niet alleen bij de leuke p

dingen, maar juist ook in
de moeilijke momenten wil

God bij ons zijn. Maak hier F
een schilderij van. /
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